
Apeldoorn

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe  
en regio Zutphen waar informatieve thema’s over palliatieve  
zorg besproken worden. Hier nemen we de tijd en ruimte  
om over ziekte, verlies, dood, sterven en rouw te praten.

24 maart 2026
Leven 
met een 
ongeneeslijke 
ziekte



www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe

Thema 24 maart 2026
Leven met een ongeneeslijke ziekte

Henri te Stroete is ongeneeslijk ziek.  
Hij vertelt over zijn zoektocht naar  
de juiste behandeling en zorg en de 
moeilijke keuzes die zij moeten 
maken. Zijn vrouw Gerda vertelt hoe 
zij de situatie ervaart. Ze delen hun 
persoonlijke verhaal en vertellen over 
wat wel of niet meer kan, over hun 
ervaring met hulpverleners, hun 
kinderen, familieleden en vrienden.  
En over hoe je omgaat met verlies en 
verdriet.

Kom langs, stel vragen en praat met 
anderen. Of je nu zelf te maken hebt 
met ziekte of verlies, of gewoon 
nieuwsgierig bent, deze avond is voor 
iedereen die meer wil weten over 
deze moeilijke onderwerpen.

Gastprekers 
Henri te Stroete en Gerda van Dijk

Praat vandaag over morgen
De laatste fase van je leven verdient net zoveel 
aandacht en voorbereiding als het begin.

Gratis toegang 
Aanmelden is  
niet nodig
Inloop 
19.15 uur  
met koffie en thee
Programma 
19.30 - 21.00 uur
Locatie
De Loohof 
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden 
financieel mogelijk 
gemaakt door de 
gemeente Apeldoorn.

2026
26 mei	 Noaberschap 2.0 
28 juli	 Film in Gigant
22 september	 WensAmbulance Gelderland
24 november	 Manieren van afscheid nemen


