
 

 

Muis Mies en het hospice’ 

 

Onlangs verscheen het prentenboek ‘Muis Mies en het hospice’ van Lianne Biemond-

Kasbergen en Corrie van der Spek. 

 

Een thema waar nog nauwelijks voor kinderen over geschreven is. Met korte tekst, op rijm 

en eindigend met enkele bespreekpunten. 

 

‘Ik kan niet meer beter worden. 

Daarom vind ik het wel fijn 

om mijn allerlaatste dagen 

in dat stille huis te zijn.’ 

 

SAMENVATTING 

Een lichtvoetig prentenboek over zware thema’s als ongeneeslijke ziekte, dood en verlies. 

De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. Ook oom Bram met zijn 

gezin trekt bij hen in. Maar wat is er met oom aan de hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt 

slap en hij wil niets eten. De muisjes zorgen goed voor hem, maar algauw is het voor oom 

te druk in het hol. Muis Mies ontdekt een mooi en rustig huis, met bloemetjes voor de 

ramen. Een huis voor zieke dieren! Daar brengen ze oompje heen, waar ze hem trouw 

blijven bezoeken… ook als hij niet meer beter wordt. ‘Wat fijn dat er nu een boek is om 

kinderen te ondersteunen als iemand die zij kennen naar een hospice gaat. Echt een 

aanvulling.’ Riet Fiddelaers-Jaspers, expert op het gebied van kinderen en verlies. 

 

 


