g en begeleiding door het Ce
brdt kosteloos aangeboden.

d-Limburg is er
Heerlen, Kerkrade,
Voerendaal.
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Van Claire van den Abbeele uit ‘De Kunst van het afscheidnemen’ (Lannoo, p. 75).
Productie HBPR (info@hbpr.nl).
hoenenenvandooren.nl



Er gebeurt iets dat je diep raakt.

Je komt in een andere levensfase en/of wordt geconfronteerd met:

* ziekte * verlies
* (naderend) overlijden * eenzaamheid
» conflicten ° rouw

Deze geestelijk begeleiders zijn er voor iedereen met
levensvragen.

Hij of zij heeft aandacht voor wat mensen raakt en

bezighoudt. Geloof kan daarvan een onderdeel zijn
maar dat hoeft niet.

Een gesprek kan helpen zaken op een rij te zetten,
overzicht te krijgen, lichter verder te gaan.

Een goed gesprek geeft troost en steun.




