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Palliatieve zorg: 
samen het leven 

blijven vormgeven

Op onze website staat een korte informatiefilm die helpt 
om over zulke vragen te praten, met je partner, familie 
of zorgverlener. Want hoe eerder je het erover hebt, hoe 
beter de zorg kan aansluiten bij jouw wensen.'

Samen sterk in Twente
In Twente werken zorgverleners, vrijwilligers, 
mantelzorgers en organisaties nauw samen 
binnen de Netwerken Palliatieve Zorg 
Twente, een netwerk dat er is voor 
mensen die niet meer beter worden, 
én voor hun naasten. Het doel is 
helder: ieder mens in Twente moet 
kunnen rekenen op goede, toegan-
kelijke palliatieve zorg - waar je ook 
woont, en of je nu thuis bent, in het 
ziekenhuis of in een zorginstelling.

Informatie en ondersteuning

De website van het netwerk is een toegankelijke 
bron van informatie. Je vindt er praktische tips, een 
wensenboekje om in te vullen, ervaringsverhalen 
en een overzicht van plekken waar je terechtkunt 
voor hulp of ondersteuning. Ook vind je er – naast 
de algemene informatiefilm over palliatieve zorg – 
korte filmpjes van elk hospice in Twente, zodat je 
op een makkelijke manier een kijkje kunt nemen 
achter de voordeur. 

Alle informatie is laagdrempelig en vrij beschikbaar. 
Van uitleg over medische keuzes tot onderwerpen 
als palliatieve sedatie, euthanasie en rouw - het is 
bedoeld om houvast te geven in een tijd waarin er 
veel op je afkomt. De boodschap is eenvoudig maar 
krachtig: praat vandaag over morgen. Door nu al 
te bespreken wat voor jou belangrijk is, ontstaat 
rust en duidelijkheid - voor 
jezelf én voor de mensen om 
je heen.

Bekijk de informatiefilm door 
de QR-code te scannen.

Netwerken Palliatieve Zorg Twente 

Netwerkcoördinatoren:
Evelien de Vos  •  06-31148015  •  e.devos@carintreggeland.nl
Marc van der Zande  •  06-31109899  •  m.vanderzande@carintreggeland.nl

Communicatieadviseur:
Liesbeth Immink  •  l.immink@carintreggeland.nl

https://palliaweb.nl/netwerk-twente

Zorgprofessionals en vrijwilligers

Het netwerk ondersteunt niet alleen patiënten en hun naasten, maar ook de 
vele professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Er worden scholingen 
en bijeenkomsten georganiseerd over nieuwe inzichten, richtlijnen en 
verdiepende thema’s. Het delen van kennis en ervaring staat daarbij centraal.
Want goede palliatieve zorg is teamwork - van mens tot mens. Zorgen dat 
iemand zich gezien, gehoord en gedragen voelt, in een fase waarin dat 
misschien wel het belangrijkste is, doe je samen.

Palliatieve zorg in Twente is dus meer dan een vorm van zorg; het is een manier 
van samen leven, van omzien naar elkaar.

Op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente vind je  
alles wat je helpt om het gesprek te voeren, keuzes te maken en  
betekenis te blijven geven aan het leven - tot het 
allerlaatste moment.

Voor dit artikel gingen we in gesprek met Evelien de Vos 
en Marc van der Zande, netwerkcoördinatoren van de 
Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Hun bevlogenheid 
en betrokkenheid maken duidelijk hoe belangrijk het is 
dat ieder mens in Twente in deze levensfase gezien en 
gesteund wordt. 

Veel mensen denken dat palliatieve zorg alleen gaat over 
de laatste dagen van het leven. In werkelijkheid begint  
deze zorg al veel eerder: vanaf het moment dat duidelijk 
wordt dat een ziekte niet meer te genezen is. Soms duurt 
dat nog maar kort, maar het kan ook jaren zijn. Palliatieve 
zorg is dan een manier van leven, waarin aandacht is voor 
wat belangrijk is voor jou - lichamelijk, emotioneel, sociaal 
en spiritueel.

Het gaat niet alleen om medicijnen of medische hande-
lingen, maar om veel meer. Een goed gesprek met iemand 
die echt luistert. Een maatschappelijk werker die helpt bij 
praktische zaken. Een vrijwilliger die meeloopt tijdens een 
wandeling of even bij je zit met een kop koffie. Palliatieve 
zorg helpt je om te blijven doen wat voor jou waardevol is, 
in een tijd die kostbaar en vaak intens is.

Evelien: 'Palliatieve zorg is enorm divers, omdat iedere 
situatie anders is. Het gaat erom te kijken naar wat  
iemand nog wíl en kán, en hoe die tijd waardevol kan 
worden ingevuld.'

Marc vult aan: 'Het is belangrijk dat mensen zelf de  
regie houden, ook in de laatste levensfase. Dat begint  
met praten: wat vind jij belangrijk, wat wil je nog 
meemaken, wat betekent kwaliteit van leven voor jou? 

Praat vandaag 
over morgen. Zodat 
morgen past bij wie 

jij vandaag bent.

Wanneer je hoort dat je niet meer beter wordt, verandert er veel. Vragen komen als 
vanzelf: hoe ziet mijn toekomst eruit? Kan ik thuis blijven wonen? Waar kan ik hulp 

vinden? Antwoorden op die vragen zijn niet altijd eenvoudig, maar er is wél hulp.  
In Twente is er een sterk netwerk van mensen en organisaties die er samen voor zorgen 

dat niemand in de laatste levensfase alleen hoeft te zoeken naar de juiste weg.


