
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s
over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden.
Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele
West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede  
georganiseerd door de bibliotheek West Achterhoek  
en bibliotheek Poort van Gelre.

Nadenken  
over de  
toekomst

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek 
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek

Café Doodgewoon

Nadenken over onze toekomst en ons levenseinde krijgt steeds meer aandacht.  
We houden graag grip op ons eigen leven, maar hoe doe je dat?   
Wat betekent het als je meer afhankelijk gaat worden van anderen?  
Kunnen en willen we naar elkaar omkijken; durven we hulp te vragen of te ontvangen?  
Naast het informatieve deel met praktische voorbeelden is er ruimte om met elkaar  
in gesprek te gaan.

Netwerk 
Palliatieve Zorg
Achterhoek  

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon 
      netwerkpalliatief@gmail.com 
      06  - 59 84 34 67

Met medewerking van  
Doetinchem| Stella van Telgen en Marion Pleunis 
Buurtplein Doetinchem 
Oude IJsselstreek | Karin Duenk en Anouk Koldeweij 
Samen Sterker Thuis 

dinsdag 
24 maart 2026  

Bibliotheek / Brewinc  
IJsselkade 13 - Doetinchem 

14.30-16.15 uur  
(inloop vanaf 14.15 u.)   
donderdag  

26 maart 2026  
DRU / Bibliotheek 
Hutteweg 24 - Ulft 

19.30-21.15 uur  
(inloop vanaf 19.15 u.)

http://www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek
mailto:netwerkpalliatief%40gmail.com?subject=Aanmelden%20Caf%C3%A9%20Doodgewoon

