
Aan het einde van de rit – tekst en muziek: Ed Boekee 

 

Als het allemaal voorbij is, aan het einde van de rit 

En ik voor het laatst ga slapen, hoop ik dat jij naast me zit 

Want dan hoef ik niet te praten, alles is allang gezegd 

Ik hoef niets meer te doen of laten, ’t gaat niet meer om goed of slecht 

 

Ik hoef niet meer te overtuigen, of te buigen tot ik barst 

Recht of onrecht, gelijk of ongelijk, vechten niet meer om het hardst 

Ik hoef geen kleur meer te bekennen, ’t is allang niet meer zwart-wit 

Ik wil alleen maar stil bij jou zijn, aan het einde van de rit 

 

Als het allemaal voorbij is, en ik moe ben aan het eind 

Als ik alles los moet laten, hoop ik dat jij bij me bent 

Want dan hoef ik niets te vrezen, jouw nabijheid geeft mij rust 

Je kent de onrust van mijn wezen, je hebt hem al zo vaak gesust 

 

Ik hoef jou geen excuus te maken, je kent me toch zoals ik ben 

Geen domme fouten goed te praten, want jij weet wel hoe het zit 

Aan het einde 

Aan het einde van de rit 

 

 

 


