
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s
over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden.
Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele
West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede  
georganiseerd door de bibliotheek West Achterhoek.

Dinsdag 
23 september 2025 
Bibliotheek | Brewinczaal  

IJsselkade 13 
Doetinchem 

 
14.30-16.15 uur 
inloop 14.15 uur

Het pad  
naar natuurlijk 
sterven

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek 
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek

Café Doodgewoon

De laatste weken en dagen van iemands leven zijn uniek en kunnen mensen dicht bij elkaar brengen.
Wat daarbij helpt, is dat mensen goed geïnformeerd zijn over het stervensproces en weten wat ze 
ongeveer kunnen verwachten. Als de laatste tijd met niet te veel lijden gepaard gaat, wordt het vaak 
als kostbaar ervaren en kan een natuurlijk stervensproces veel troost toevoegen
 
In Café Doodgewoon staan we stil bij vragen als: hoe gaat een natuurlijk stervensproces in zijn werk, 
en hoe geef je (samen) zin aan deze bijzondere laatste tijd?

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon 
      netwerkpalliatief@gmail.com 
      06  - 59 84 34 67

Met medewerking van 
Robert te Pas | Willem. Hart voor Levensvragen 
Miriejan Zeevalkink | gespecialiseerd verpleegkundige 
                              oncologie & palliatieve zorg

http://www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek
mailto:netwerkpalliatief%40gmail.com?subject=Aanmelden%20Caf%C3%A9%20Doodgewoon

