
Echo van
Betekenis

Een avond vol
kleine parels die

een groot verschil
maken

Sommige avonden zijn er niet om
te vergeten, maar om even stil te
staan.

Daarom nodigen wij je van harte uit
voor een bijzondere avond vol
muziek, verhalen en verbinding.

Onder de titel ‘Echo van Betekenis’
vieren we samen 20 jaar
samenwerking in de palliatieve
zorg.

Woensdag 2 juli 2025 

19.00 – 21.30 uur

St. Elisabethkapel, 
Zandweg 100, Heerlen

Let op: er is plaats voor 140
personen, dus meld je tijdig aan
vóór 25 juni 2025 via
info@palliatievezorg-ozl.nl

Inspiratieavond Netwerk Palliatieve Zorg OZL – 20 jaar

mailto:info@palliatievezorg-ozl.nl


Programma

Inloop 

Waarom zijn we hier vandaag?
Welkomstwoord door Jolanda Timmermans

Melodie van het leven
Muziek door Zuiderklank

De filosofie van Zuiderklank / bedsidesinging
René Haustermans 

Gedichten en verhalen uit de praktijk
Jeanne Rens, geestelijk verzorger Centrum voor
Levensvragen Limburg

Cabaret: Tot de laatste lach ons scheidt
Rob Bruntink, journalist en expert palliatieve zorg

Afsluiting  

19:00 uur 

19:30 uur

19:40 uur

19:50 uur

20:05 uur

20:15 uur

20:30 uur

21:00 uur

21:15 uur Napraten met een hapje & drankje

Melodie van het leven
Muziek door Zuiderklank


