
Zeg eens jaaa – tekst: Janneke Everaars en Ed Boekee, 

melodie: Zeg eens aaa 

 

Zeg eens aaa, roep maar jaaa 

Roep hoera, het is begonnen 

Pak je toeters en ballonnen 

U bent hier, wat een geluk 

 

Zeg ik aaa, roept u? beee! 

Dat klinkt fijn interactief 

nog verre van palliatief 

‘t Kan met zo’n eindeloos begin al niet meer niet stuk 

 

Bent u dag’lijks aan ‘t streven 

Naar meer kwaliteit van leven 

Bent u huisarts, triagist 

 

Apotheker, plan-bedenker, specialist of koIieschenker 

Help je mensen aan een pil of in hun kist 

 

Zeg maar boe, zeg maar baa 

Ben je moe, zit je te gapen 

Vooralsnog niet in gaan slapen 

‘t Wordt nog stervensdruk vandaag – maar.. 

 

Wordt het zwaar, staan wij klaar 

Een schouder om op uit te grienen 

broodjes, koIie of morfine 



Heb je vragen, vat ons even bij de kraag 

 

Luister straks hoe terminalen 

Alles uit het leven halen 

Volg een workshop, wees present 

 

Zeg je dooien, zeg je Friezen 

Ja ik smelt voor al dat lieve, ongekend palliatieve toptalent 

 

Pak maar door, ga ervoor 

Leef je uit, zing samen in koor 

 

‘k Zie een zaal vol perspectieven 

Zoveel nobele motieven  

Ga van start 

Heel ons hart  

Zingt al ja 

Zeg maar jaaa…. 


