
Café Doodgewoon is dé 
ontmoetingsplek in Oost-Veluwe  
waar informatieve thema’s over 
palliatieve zorg besproken worden.  
Hier nemen we de tijd en ruimte  
om over ziekte, verlies, dood,  
sterven en rouw te praten.

25 november 2025

Beloftes 
rondom het 
levenseinde

Apeldoorn



Thema 25 november 2025
Beloftes rondom het levenseinde

We maken allemaal wel eens een 
belofte. “Dat beloof ik!” zeggen we 
dan. Soms heel serieus, soms een 
beetje voor de grap. Maar... als 
iemand ziek is en bijna doodgaat, 
dan voelen beloftes vaak zwaarder. 

Waarom is dat zo? Waarom beloven 
we dan dingen als: “Je hoeft geen 
pijn te hebben.” of “Ik blijf bij je 
tot het einde.” Wat doen zulke 
beloftes met diegene die ziek is  
en met de mensen eromheen? 

Gastpreker 
Jolanda Roelands
Zij werkt in de palliatieve zorg en 
schreef het boek Beloofd is beloofd?! 
Na afloop is haar boek te koop en kan 
dit gesigneerd worden. Meer weten? 
Kijk op: www.beloofdisbeloofd.nl

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen 
met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, 
familie en andere belangstellenden.

Gratis toegang 
Aanmelden is  
niet nodig
Inloop 19.15 uur  
met koffie en thee
Programma 
19.30 - 21.00 uur
Locatie
De Loohof 
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden 
financieel mogelijk 
gemaakt door de 
gemeente Apeldoorn.

 PALLIATIEVE ZORG 
OOST-VELUWE

NETWERK
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26

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe​

27 januari
24 maart 
26 mei

28 juli
22 september
24 november


